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Ontdek de vernieuwde ‘Route vol Verwondering’

Grenzeloos verwonderen! Langs 1000 jaar erfgoed in drie landen

Om jezelf te verwonderen hoef je niet naar een van de wereldwonderen te reizen,
integendeel. Juist op de kleine, doorgaans onopvallende plekken, kan een wereld vol
verwondering voor je opengaan. Als je er maar de tijd voor neemt. Met deze gedachte
creéerde Visit Zuid-Limburg in 2022 samen met meerdere partijen de Route vol
Verwondering. Twee fietslussen langs wonderbaarlijke locaties vol verhalen die
uitnodigen tot rust en bezinning. Op 9 april jl. is de Route vol Verwondering - samen
met haar partners en dankzij een subsidie van het Interreg Deutschland — Nederland
programma - aangevuld met een derde fietslus genaamd ‘Grenzeloos verwonderen’.
Een grensoverschrijdende fietstocht langs 1000 jaar erfgoed door de gemeente Echt-
Susteren, Sittard-Geleen, Selfkant (D) en Maaseik (B).

Langs 1000 jaar erfgoed!

Verwonderen kent geen grenzen en in de Zuid-Limburgse ‘Grensmaasvallei’ liggen Belgié en
Duitsland op een steenworp afstand. De nieuwe fietslus ‘Grenzeloos verwonderen’ binnen de
‘Route vol Verwondering’, is net als de reeds twee bestaande fietslussen ruim 50 km. De
route gaat door de gemeente Echt-Susteren, Selfkant (D), Sittard-Geleen en Maaseik (B) en
is te volgen via het handige fietsknooppuntensysteem dat naadloos aansluit op de
knooppunten in Belgié en Duitsland. Dat betekent dat je onderweg alleen een reeks
nummers hoeft te volgen. Voor de route is een speciale fietskaart gemaakt waarop alle
zogenaamde verwonderplekken zijn aangeduid met icoontjes die een directe verwijzing zijn
naar een van de verhalen van de verwonderplek. Tijdens de nieuwe fietslus ‘Grenzeloos
verwonderen’ ontdek je drie landen op één dag en bewonder je onder andere vier bijzondere
kerken die meer dan 1000 jaar oud zijn: De Sint-Amelberga basiliek in Susteren (NL), het
Salviuskerkje in Limbricht (NL), de Sint-Annakerk in Aldeneik (B) en de Sint-Nicolaaskerk &
Sint-Quirinus kapel in Millen (D).

Binnenkijken, luisteren en je verwonderen met audiovisuele 360-gradentours

Tijdens het fietsen van een van de drie fietslussen in de ‘Route vol Verwondering’ kom je tal
van bijzondere gebouwen en plekken tegen vol verhalen, maar wat doe je als de deuren
gesloten zijn? Doorfietsen? Niet tijdens de Route vol Verwondering! Op meer dan 36
verwonderplekken langs de route, waarvan 2 in Selfkant (D) en 3 in Maaseik (B), kun je een
360-gradentour en/of een audiotour doen, een wonderlijke virtuele ervaring op je eigen



smartphone. Met de 360 gradentour in 0.a. kerken, kloosters en kastelen waan je je even
binnen, terwijl je buiten staat met je fiets (of gewoon lekker thuis op de bank zit). Zo kun je je
alsnog verwonderen over plekken waar je normaal gesproken niet (binnen)komt. Je kijkt je
ogen uit en tegelijkertijd luister je naar de boeiendste verhalen via audio- en
videofragmenten. Op de verwonderplekken met 360 gradentours en audiotours kom je
speciale gevelbordjes tegen met QR-codes die je kunt scannen om de tours te volgen.
Vanuit thuis alvast ontdekken kan via www.visitzuidlimburg.nl/routevolverwondering.

Meer informatie

Meer informatie over de ‘Route vol Verwondering’ is te vinden

op www.visitzuidlimburg.nl/routevolverwondering Of haal een gratis ‘Route vol
Verwondering’ fietskaart bij een van de Visit Zuid-Limburg vestigingen. Een overzicht van
alle vestigingen is te vinden op www.visitzuidlimburg.nl/vestigingen.

Bezinningsfietsroute Echt-Susteren

De fietslus ‘Grenzeloos verwonderen’ is naast opname in de bestaande ‘Route vol
Verwondering’, ook opgenomen als derde fietslus in de Bezinningsfietsroute kaart van de
gemeente Echt-Susteren bekend als Het Smalste Stukje Nederland. Meer informatie
hierover is te vinden op www.hetsmalstestukjenederland.nl.
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